
Zondag 14 april 2024

Welkom!
U bent nu in de live-uitzending.

Fijn dat u erbij bent!​
We starten om 10.00 uur

Voorganger: ds. R. van Laar - Rhenen
Ouderling van dienst​: Annerie ter Maat 

Organist​: Janneke Bron



Uitgangscollecte 14 april 2024

Interkerkelijk Dovenpastoraat 

IDP staat voor: Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP is       
een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk,            
de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands 
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk 
invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen.      

Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken.



Handen uit de mouwen: 20 april 
van 09.00 tot max 12.00 uur = Graag uw hulp

Zaterdagochtend 20 april Tweede Schoonmaakdag èn Grintdag                                 
Gegarandeerd arbeidsplezier, gezellig koffiedrinken en een mooi resultaat, groet Arend Beekhuis.

Wat houdt dit in?  Welnu, de dagen worden langer en de grote schoonmaakkriebels 
komen opzetten en dus tijd om de Kerk en Belgrom grondig te reinigen. Verder ligt er 
een berg grint dat verspreidt moeten worden over de paden van het kerkhof. 

Opgave voor Schoonmaakdag  bij lindalandzaat@hotmail.com   Voor 
schoonmaakgerei en -middelen wordt gezorgd.

Opgave voor de Grintdag bij arendbeekhuis59@outlook.com. Neem indien mogelijk 
je beste kruiwagen met harde band en een sterke schop mee. Erik den Hartog komt 
helpen met een shovel(tje).

mailto:lindalandzaat@hotmail.com
mailto:arendbeekhuis59@outlook.com
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De Heer is waarlijk opgestaan

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja



Jezus deed de dood teniet

Zing daarom het hoogste lied

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja

Vrouwen uit Jeruzalem

Kwamen vroeg en zochten hem

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja



En hoe groot was hun verdriet

Want zij vonden Jezus niet

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja

Maar een engel sprak hen aan

Die je zoekt is opgestaan

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja



Denk toch aan zijn eigen woord

Dat je vroeger hebt gehoord

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja

Hij, de grote mensenzoon

Gaat door ’t graf  heen naar zijn troon

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja



Zoek hem bij de doden niet

Maar zing mee het hoogste lied

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja





[1] In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten 
op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde 
de hele tempel. [2] Boven Hem stonden serafs. Elk van hen 
had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het 
onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. [3] 
Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de 
hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 
majesteit.’ [4] Door het luide roepen schudden de 
deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 

Schriftlezing Jesaja 6: 1-7



[5] Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik ben verloren, want ik 
ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van 
een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen 
ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 
[6] Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiend 
kooltje van het altaar en vloog daarmee op mij af. [7] Hij 
raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Dit heeft je lippen 
aangeraakt; je schuld is geweken, je zonden zijn 
tenietgedaan.’

Schriftlezing Jesaja 6: 1-7
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[15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 
‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de 
anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik 
van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ [16] Nog eens 
vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij 
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: 
‘Hoed mijn schapen,’ [17] en voor de derde maal vroeg Hij 
hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus 
werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij 
van Hem hield. 

Schriftlezing Johannes 21: 15-19



Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ 
Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Werkelijk, Ik verzeker je, 
toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je 
waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een 
ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen 
waar je niet naartoe wilt.’ [19] Met deze woorden duidde Hij 
aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: 
‘Volg Mij.’

Schriftlezing Johannes 21: 15-19
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Uitgangscollecte 14 april 2024

Interkerkelijk Dovenpastoraat 

IDP staat voor: Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP is       
een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk,            
de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands 
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk 
invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen.      

Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken.
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